
 
 

«Want de Mensenzzoon  is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was» (Lukas 19:10)

MINISTRY UPDATE: APRIL 2026

Beste vrienden en partners, Shalom!

Dank u voor uw gebeden voor ons tijdens deze moeilijke tijd van oorlog met Iran. We zijn God
erg dankbaar  voor  Zijn  bescherming  –  Hij  heeft  ons,  ons  team en degenen  die  wij  dienen,
bewaard.  We zijn ook dankbaar voor het huidige staakt-het-vuren.

In  deze  nieuwsbrief  willen  we  graag  wat  vertellen  over  de  nieuwe  bewoners  in  ons
revalidatiecentrum en in de vrouwenopvang, en wat God in hun leven doet.

DIRECT BEANTWOORD GEBED

Matan*  is  ongeveer  40  jaar  oud  en  hij  kwam  een  paar  weken  geleden  aan  in  ons
revalidatiecentrum in Beersheva. Nadat hij uit de gevangenis was vrijgelaten, viel hij al snel
terug in drugsgebruik, maar toen besefte hij dat hij zo niet verder kon leven. Via een vriend
hoorde hij over ons revalidatieprogramma en kwam hij
om voor het eerst met het programma te beginnen. 

Toen  ik  hem die  avond  zag tijdens een bijbelstudie,
was hij erg stil en verdrietig. Eerst dacht ik dat het door
de  ontwenningsverschijnselen  kwam,  dus  ik  vroeg:
“Voel je je lichamelijk niet goed?”

Hij zei: “Ja, ik voel me vreselijk. Mijn benen doen pijn,
mijn hele lichaam doet zeer. Maar dat is niet de reden
dat ik verdrietig ben.”

“Waarom dan?” vroeg ik.

Hij antwoordde:

““Mijn vrouw is thuisgebleven. Zij kampt ook met drugsproblemen. Ik ben bang voor haar. Ze
is alleen. Ik weet niet hoe ze het zal redden.”

Ik zag dat zijn ogen zich met tranen vulden. Hij ging verder:

“Haar moeder blijft me bellen. Maar ik ben bang om op te nemen. Want als ze me vertelt dat er
iets met mijn vrouw is gebeurd, kan ik dat niet aan. Ik zal hier dan alles laten vallen en proberen
haar te redden.”

Ik zei tegen hem:

“Wees niet bang. God heeft de controle. Niets is onmogelijk voor Hem. Wanneer we Zijn wil
doen , op de plek  waar we horen te zijn, beginnen de dingen op hun plaats te vallen.” 

We besloten te bidden. Eerlijk gezegd wist ik niet goed hoe ik hem moest troosten. Soms is het
ook genoeg om er  gewoon te zijn  en medeleven  te hebben.  Daarna  liep hij  even een paar
minuten weg.

Toen hij terugkwam, zag hij er totaal anders uit – stralend, vol vreugde. Hij zei:




