
AVIV MINISTRY
voor slachtoffers van verslaving en misbruik

Sinds 2005
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GELIEFDE VRIENDEN EN PARTNERS, SHALOM!

In deze brief willen we een paar nieuwe verhalen met jullie delen van projecten van onze 
bediening, gevolgd door het meest recente nieuws en gebedspunten.

DE TANG
Vandaag waren we weer in Tel Aviv, voor maaltijden voor daklozen. Alles ging zoals gewoonlijk, 
tot een van onze buren – die een timmerwerkplaats heeft naast het Aviv Centrum – onze 
watertoevoer afsloot. (Hij doet dat soms, in de hoop dat het ons zal aanmoedigen het Centrum te 
verhuizen … )
Hij gebruikte een speciale sleutel om de hoofdtoevoer af te sluiten. We konden de afwas niet doen, 
we konden de wc niet gebruiken, de vloeren niet dweilen. Ik belde de gemeente op – en die openden
de toevoer weer. Maar de buurman bleef terugkomen en het weer afsluiten … 
Dit ging de hele dag door.
Tegen dat het avond was stond ik achter het gebouw, naast de waterleiding, diep ontmoedigd.
Ik had geen gereedschap om de toevoer weer te openen. Ik had bepaalde tangen nodig – en ik had 
ze niet. 

Op dat moment verschenen er opeens twee daklozen om de hoek. Ze duwden een winkelwagentje 
vol met oude, vuile rugzakken en versleten tassen. Hun kleren waren gescheurd en vuil. Een had 
lang, warrig haar dat z'n hele gezicht bedekte – enkel een oog was zichtbaar. Ze liepen op me af en 
zeiden: 'He, wat is er aan de hand.' 
Ik denk niet dat je kan helpen', zei ik, 'tenzij je tangen hebt …  '. 
Een van de twee grijnsde en zei: 'Nee, geen tangen. Wat is er gebeurd?' 
Ik vertelde hen kort: 'Onze buurman heeft het water afgesloten en we konden zelfs niet eens 
schoonmaken nadat we de maaltijden uitgedeeld hadden.'
Ze keken elkaar aan en een van hen ging een lichtje op: 'Oh, ik ken hen. Ze zijn christenen. Deze 
hier gaf me een sandwich vandaag. Hij is van die soepkeuken. Geef hem wat hij ook maar nodig 
heeft.'
De tweede liep naar het winkelwagentje en opende een van de vuile tassen. Daar zat een compleet 
set met professioneel inbraakgereedschap – en precies die tang die ik nodig had.
Hij pakte hem, opende de toevoer en gaf me het gereedschap:
'Houd het maar. Als het water weer afgesloten wordt – heb je de mogelijkheden het zelf weer te 
openen.'
De ander aarzelde: Maar we hebben zelf die sleutel nodig. Zonder kunnen we niet …  werken  … '
Ik begreep wat hij bedoelde. Dit waren w.s. hun inbraakmiddelen, hun manier om te overleven.
Maar de eerste schudde z'n hoofd: 'Nee, hij heeft het harder nodig. Geef het hem.'
Ik reikte naar m'n portemonnee. 'Laat me jullie er voor betalen. Op z'n minst iets', maar beiden 
weigerden.: 'Nee, wat jullie doen is belangrijk – dat is heilig werk. Hou de tang maar.'
En ze liepen weg.



Daar stond ik, met de sleutel in m'n hand, verbijsterd en heel dankbaar. 
En ik dacht: 'Onze God kan zelfs dat wat voor slechtheid gedacht is – voor goede dingen gebruiken.
Hij kan mensen met een duister verleden gebruiken, zelfs criminelen, om hulp te brengen, kracht, 
en bemoediging. En iemand die 'betrouwbaar' overkomt – met handel, een werkplaats, en een 
gereedschapskist – kan degene zijn die liefde in de weg staat. 
God draait het om. Hij opent het water voor hen die dorst hebben. En Hij geeft gereedschap – via de
meest onverwachte handen. 
Prijst God!
(Door Sergey, Assistent Hoofd van Aviv Ministry)
 

Ons werk in Askelon blijft maar groeien doordat we meer gezinnen ontmoeten in nood. Ik stel jullie
Yuri en Yelena voor – vluchtelingen uit Oekraine met drie kinderen. 
Ze kwamen aan in 2022, uitgenodigd door familie, met enkel vijf rugzakken en geen enkele 
mogelijkheid om hun Joodse wortels officieel te bewijzen. Legale hulp is te duur, en zo kwamen ze 
in Israel te leven met een tijdelijke status.
Hun verhaal is hartbrekend: hun appartement in Askelon was geraakt door granaatscherven in de 
2023 Hamasoorlog; Yelena kreeg de diagnose kanker en is onder behandeling; hun oudste zoon  
raakte in coma en bleek diabetes te hebben. Hij geeft zichzelf nu dagelijkse insuline-injecties, 
terwijl hij ook een baan heeft om te helpen het gezin te onderhouden.

Yuri werkt fulltime in een autowasstraat – legaal werkzaam dankzij de vriendelijkheid van de 
eigenaar van de zaak. Hun kracht en nederigheid zijn ongelooflijk ontroerend. Ze vragen nooit voor 
meer dan ze nodig hebben. Ze zeggen enkel 'Dank je'.
We hebben dit gezin onder onze zorg genomen en we zijn toegewijd hen te ondersteunen met 
voedselpakketten en andere noden. We hebben hen ook uitgenodigd een Messiaanse gemeente te 
bezoeken. Willen hen in je gebed opnemen – voor genezing, voorziening, en voor hoop voor de 
toekomst.

MEER NIEUWS EN GEBEDSPUNTEN
* Arabisch afkickcentrum
De opening van het nieuwe afkickcentrum komt dichterbij, prijst de Heere! We hebben de eigenaar 
van het gebouw dat we op het oog hebben al ontmoet en we hebben een voorlopige overeenkomst 
bereikt over de huurvoorwaarden. De eigenaar wil eerst een maand of twee wat renoveren en, zo 
God het wil, zal het dan mogelijk zijn het centrum te openen.
*VrouwenSchuilplaats
Nog een antwoord op gebed! De Heere heeft voorzien in een nieuwe werker voor de Schuilplaats – 
precies degene die we nodig hadden. Tania is aan 't verhuizen naar Bersheba vanaf het noorden van
Israel om met ons te gaan werken.  Willen jullie bidden dat haar overgangsperiode rustig en 
succesvol zal verlopen. 
We hebben ook net een nieuwe bewoner verwelkomd, Alona* . Ze kwam rechtstreeks bij ons vanuit 
een overvolle, met bedwantsen besmette gevangeniscel, waar ze op een rechtszaak wachtte na een 
ongeluk met haar echtgenoot die haar misbruikte. Het hof heeft haar nu vrijgelaten met huisarrest in
onze Schuilplaats. Willen jullie voor haar bidden – ze is erg bezorgd over haar toekomst. De 
situatie is extra moeilijk omdat ze met haar man een kind heeft in de basisschool-leeftijd.



Hartelijk dank dat jullie onze bediening ondersteunen, en voel je alsjeblieft altijd vrij je eigen 
gebedsvragen ook met ons te delen!

Aan jullie verbonden in Zijn dienst,

Dov & Olga Bikas en Aviv Ministry Team

Voor meer informatie over onze bediening en voor giften zie onze website:
www.avivministry.com


