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Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.
Lukas 19 : 10
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Geliefde Vrienden en Partners, shalom!

De oorlog met Iran is over – op z'n minst voor nu - en we zijn erg dankbaar dat we Aviv Centrum 
in Tel Aviv weer konden openen! 
Met alles wat de afgelopen maand gebeurd is hadden we niet de gelegenheid tot het delen van een 
speciaal moment dat precies plaats vond op het moment dat de oorlog begon: een onverwachte 
ontmoeting in de straten van Tel Aviv.

Zoals gewoonlijk verliet op die dag een deel van onze vrijwilligersgroep het Centrum en ging op 
weg naar de omliggende straten om voedsel uit te delen en wonden te verzorgen. Plotseling, midden
tijdens onze bediening, benaderden twee jonge Israeliers ons. Ze zagen er uit als zo'n beetje 25ers, 
gekleed in legershirts die gemarkeerd waren met insignes – waarschijnlijk reservisten die 
opgeroepen waren voor een verlengde plicht. Hun houding, hun blik – alles om hen heen toonde 
ernst en kracht. Dit was het soort jonge mannen die je vaak ziet als onderdeel van de Israelische 
elite.
Ze stopten voor ons team. 
'Kunnen we jullie even spreken?', vroeg er een.
'Natuurlijk. Wat kunnen we voor jullie doen?'
Toen zeiden ze iets wat ons heel diep raakte:
'We wonen hier vlakbij. We zien jullie hier bijna elke dag. We zien wat jullie doen voor de mensen 
op straat. En  …  we willen jullie gewoon bedanken daarvoor.'
'We zijn christenen,' antwoordde een van ons team, 'Dit is onze dienst voor God.'
Ze knikten. 
'Dat weten we. We hebben jullie zien bidden, praten met mensen, hun wonden verzorgen. Soms 
keken we toe vanuit ons raam. En we willen dat jullie weten  – we waarderen dat echt.'

Het was een stil en onverwacht getuigenis. We waren niet hen aan 't helpen. We wisten zelfs niet dat
ze aan 't toekijken waren. Maar ze zagen het. En wat ze zagen raakte hun hart – een glimp van de 
liefde van Christus in actie.
In de Israelische samenleving ontmoeten gelovigen als wij vaak afwijzing, achterdocht, zelfs spot. 
En nu kwamen deze sterke, zelfbewuste jongemannen met woorden van vriendelijkheid en dank. 
Het voelde als een glas koud water in een droog en dorstig land. 
Willen jullie bidden voor deze mannen, en voor alle Israeliers die onze bediening zien – dat ze 
Degene gaan zoeken en vinden naar Wie hun harten verlangen: de Messias van Israel.

(Door Sergey, Assistant Hoofd van Aviv Ministry)



BEANTWOORD GEBED
Vandaag zijn we meer dan blij om nieuws te kunnen delen van ons geliefd teamlid en hoofd van de 
VrouwenSchuilplaats, Tatyana – een getuigenis dat werkelijk een antwoord is op gebeden!

Eind afgelopen jaar kreeg Tatyana de diagnose van een ernstige hernia in de tussenwervelschijf. De 
pijn in haar rug en been waren ondragelijk – ze kon nauwelijks lopen, zelfs binnenshuis. Sterke 
pijnstillers hielpen niet en de dokters zeiden dat enkel een operatie de pijn zou kunnen verlichten. 
Op het ergste moment riep ze onder tranen uit tot God.
Een van de dokters vertelde haar botweg: 'Zelfs gebed zal je niet helpen – alleen een operatie'.  
Maar een andere, meer meelevende arts in het Soroka ziekenhuis bood een ruggenprik aan – 
'Misschien helpt het een maand, misschien langer', zei ze.

Dat is vier maanden geleden. Sinds toen is Tatyana helemaal vrij van pijn. Ze is weer op de been –
ze werkt, helpt haar gehandicapte moeder, en dient de vrouwen van de Schuilplaats met hernieuwde
kracht en vreugde. Prijst de Heere!

ONZE BROEDER VALERIY IS NAAR HUIS GEGAAN
Je zal je waarschijnlijk Valeriy nog herinneren, een van de mannen van ons afkickcentrum, voor wie
we eerder gevraagd hebben te bidden. Hij verbleef de laatste paar maanden in het ziekenhuis, 
strijdend tegen agressieve kanker. De artsen deden alles wat ze konden – maar tenslotte riep de 
Heere hem thuis.
Valeriy zag zijn reis met moed en vertrouwen in God tegemoet. Wilhelm, ons hoofd van het 
afkickcentrum, stond hem steeds bij met gebed en bemoediging.
Dank voor jullie trouwe gebeden – ze maakten werkelijk een verschil.
Willen jullie doorgaan met bidden voor de zeven mannen die momenteel in het centrum zijn; dat 
ook zij de liefde en troost van de Heere gaan leren kennen, net als Valeriy die te kennen kwam. 

MEER NIEUWS EN GEBEDSPUNTEN:
• Aviv Centrum bediening in Tel Aviv

 We zijn de noodzaak aan 't overwegen rond te kijken naar een grotere locatie om de effectiviteit
van ons werk te verbeteren. We hebben meer ruimte nodig voor tweedehands-kleding, eerste 
hulp en voor de soepkeuken zelf. Willen jullie bidden voor wijsheid en duidelijke leiding van de
Heere in deze beslissing.

• Toekomst Arabisch afkickcentrum
Kortgeleden hebben we een mogelijk staflid geïnterviewd voor het nieuwe afkickcentrum en hij 
maakte een erg goede indruk op ons. Hij is een redelijk nieuwe maar erg serieuze en toegewijde 
gelovige, verlangend met dit werk te beginnen – prijst de Heere! We onderzoeken nog steeds de 
mogelijkheden voor een gebouw voor het centrum. Willen jullie blijven bidden voor wijsheid en
leiding van God.

• VrouwenSchuilplaats 
In juli sloot de laatste vrouw in onze Schuilplaats haar traject af en studeerde af van het 
programma. Nu gaan we een nieuw seizoen binnen: de structuur vernieuwen, het proces 
heroverdenken, en bidden voor Gods leiding. We hebben open plaatsen – en zelfs een paar 
vrouwen die overwegen deel te nemen – maar ze aarzelen nog. Willen jullie bidden dat God ons 
die vrouwen zal sturen die deze plaats werkelijk nu nodig hebben en er klaar voor zijn om de 
eerste stap te zetten.



We danken jullie er voor dat jullie onze bediening ondersteunen, en voel je alsjeblieft altijd vrij je 
eigen gebedsvragen ook met ons te delen.

Verbonden aan jullie in Zijn dienst,

Dov & Olga Bikas en Aviv Ministry Team

Voor meer informatie over onze bediening en voor giften zie onze website:
www.avivministry.com


