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Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.
Lukas 19: 10
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Geliefde  vrienden en partners, shalom!

Zoals je weet combineert Aviv Ministry in al zijn projecten het prediken van het evangelie met 
werken van genade en hulp aan mensen in nood. 
Waarom volgen we dit specifieke pad?

De laatste 30 jaar heb ik het evangelie gedeeld met de Joodse bevolking in Israël, en zoals je 
misschien al geraden hebt, dat is geen makkelijke taak. De grootste uitdaging voor Israëliërs die 
voor het evangelie komen te staan, is misschien wel hun diepe wantrouwen tegenover alles wat in 
verband gebracht wordt met christendom. Als je de geschiedenis bekijkt tussen christenen en Joden 
over de laatste paar eeuwen is hun scepticisme te begrijpen. Daarnaast begrijpt de overweldigende 
meerderheid van Joden het verschil niet tussen nominale christenen en diegenen die werkelijk 
wedergeboren zijn. Voor hen zijn alle christenen hetzelfde – evangelisten, kruisvaarders of mensen 
van de inquisitie  …  

Daarom zijn er daden nodig om aan het Joodse volk te bewijzen dat Jezus hun beloofde Messias is. 
In christelijke landen is het soms genoeg om eenvoudigweg een brochure te lezen met iets over de 
Vier Geestelijke Wetten, maar in Israël voldoet het niet met enkel woorden te komen – maakt niet 
uit hoe correct ze zijn (en zelfs onderbouwd met aanhalingen uit het Oude Testament).

Dat is de reden waarom we doen wat we doen. Door werken van genade bouwen we vertrouwen, en
dat niet alleen met degenen die in nood zijn, maar ook met de mensen om hen heen – gezinnen, 
bekenden, maatschappelijk werkers. Het is door dit vertrouwen dat we de liefde van Christus 
kunnen delen op een manier die diep gevoeld wordt en die niet enkel maar tijdelijke verlichting 
brengt, maar eeuwige hoop. 

We nodigen je uit om ook in 2025 onze partner te zijn zodat we, door de genade van de Heere, het 
werk met elkaar uit kunnen breiden, en goede en blijvende vrucht voort kunnen brengen voor Zijn 
Koninkrijk!

* * * 

VALERIY 

We namen Valeriy in ons afkickcentrum op vanaf de straten van Tel Aviv toen zijn gezondheid al in 
slechte staat was. Verscheidene jaren geleden kwam hij vanuit Oekraïne naar Israël op zoek naar 
werk. Nadat de oorlog daar begon bleef hij hier als vluchteling, maar leven in Israël werkte niet 
voor hem en tenslotte werd hij dakloos, en leefde een lange tijd op de straten van Tel Aviv. 
Hij heeft niemand in het land – zijn enige dochter verblijft in Oekraïne.



Valeriy was erg dankbaar voor onze hulp, en open voor het Goede Nieuws. Hij luisterde met 
aandacht tijdens de bijbellessen en deed van harte mee in de gebeden, maar toen zagen we dat 
Valeriy niet veel at. Toen we hem daar naar vroegen gaf hij toe, 'Het is moeilijk, doet zelfs pijn, om 
ook maar iets door te slikken.' 
Onmiddellijk brachten we hem naar het ziekenhuis waar, na grondige onderzoeken, de dokters de 
diagnose gaven van slokdarmkanker. 
Hij bleef in het ziekenhuis en startte de behandeling, maar tot nu toe is er geen vooruitgang en de 
dokter zei dat, heel verdrietig, Valeriy niet veel tijd meer over heeft.

We proberen hem nabijheid te bieden gedurende deze uitdagende periode, hem te ondersteunen en 
al het nodige te brengen om zijn kwaliteit van leven te verbeteren. Wat ons speciaal raakt is hoe 
Valeriy zijn hart voor God geopend heeft. Hij zegt dat hij Zijn aanwezigheid voelt, Zijn 
ondersteuning, en Zijn liefde als nooit te voren. Dit is een bron van kracht en hoop voor hem 
geworden.

Bij ons laatste bezoek in het ziekenhuis begroette Valeriy ons, als altijd, met veel blijdschap. Zelfs 
in zo'n moeilijke situatie straalt hij een bijzondere warmte uit. We baden samen en de atmosfeer was
gevuld met de zegen van de Heere. 
Valeriy vertelde ons ook dat hij er naar verlangt de kerkdiensten weer te bezoeken. We hopen op 
een mogelijkheid hem komende Sabbat naar onze dienst te kunnen brengen, zodat hij kan meedoen 
met de aanbidding en gemeenschap kan hebben met de andere gelovigen.

We vragen iedereen die dit leest te bidden voor Valeriy. Moge God doorgaan hem te sterken, hem 
vullend met vrede en liefde, zelfs in deze moeilijke tijd!

* * * 

MIRA* AND LANA* 

De laatste anderhalve maand ontvouwde zich snel op  onze VrouwenSchuilplaats en draaide om 
twee van onze bewoners, Lana* en Mira*, die toen zo'n zes maanden bij ons gewoond hadden. 
Beiden hadden huiselijk geweld ondergaan uit de handen van hun echtgenoten en zochten onderdak 
en herstel in onze Schuilplaats.
Het besluit hen op te nemen was niet makkelijk. Beide vrouwen hadden moeite met 
alcoholverslaving, en een van hen gaf zelfs toe dat ze de neiging had tot binge drinken.
Normaal gesproken vermijden we het vrouwen te accepteren met zulke uitdagingen, maar in dit 
geval maakten we een uitzondering omdat ze beiden in kritieke situaties waren. 

Mira* en Lana* brachten verscheidene goede en productieve maanden met ons door, hoewel, heel 
verdrietig, beiden terugvallen ervoeren en het voor elkaar kregen alcohol binnen te brengen en te 
drinken binnen de Schuilplaats. 
Het werd duidelijk dat ze het nodig hadden overgeplaatst te worden naar een programma dat 
gespecialiseerd zou zijn in het helpen van vrouwen met deze vormen van verslaving. We baden en 
zochten een christelijke plek voor hen, en, prijst de Heere, zowel Mira* als Lana* werd 
geaccepteerd in een geweldig afkickcentrum voor vrouwen in centraal Israël.

Tegelijkertijd stelden we onszelf een paar moeilijke vragen: In de eerste plaats of we ons hadden 
moeten terugtrekken van hen te accepteren, omdat we wisten dat ze niet precies aansloten bij ons 
profiel? Heeft onze inzet vrucht gedragen? Wat ging er door hen heen toen ze bij ons weggingen? 
Hoe konden we hen helpen goed te begrijpen dat hun overplaatsing naar een afkickcentrum was 
voor hun bestwil omdat alcohol een grote hindernis was voor hun vooruitgang?



Je vraagt je misschien af op welk moment we daar vrede over kregen. 
Dat kwam pas toen beide vrouwen blij met ons deelden dat ze gewend waren aan hun nieuwe thuis 
en dat hun herstel aan 't doorgaan was! Beiden uitten diepe dankbaarheid voor de hulp die ze 
hadden ontvangen. Lana*, die gedurende de tijd in onze opvang haar hart voor God geopend had, 
schreef deze ontroerende woorden in haar boodschap:

'Jullie hebben me een geweldige start gegeven. Op het fundament dat jullie gebouwd hebben zal ik 
de muren van mijn nieuwe leven bouwen, steen voor steen. Ik geloof dat de Heere me zowel 
lichamelijk als geestelijk zal herstellen. Ik bid dat Hij jullie allemaal zal beschermen!' 

Prijst God en bedankt voor jullie gebeden!

Voel je altijd vrij ook zelf je gebedspunten met ons te delen!

Dov & Olga Bikas en Aviv Ministry Team 

Voor meer informatie over onze bediening en voor giften zie onze website:
www.avivministry.com


