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Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.

Lukas 19 : 10
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Geliefde Vrienden en Partners, shalom!

Hartelijk dank voor jullie gebeden voor de situatie in Israël!  
Naast het militaire conflict is er ook een scherpe stijging in terroristische aanslagen. 
Deze maand was er een terroristisch incident in onze stad, Bersheba, precies bij het 
centrale busstation. Een 19-jarig meisje, een soldaat, kwam om, en veel anderen 
raakten gewond … 

Het raakte me dat gewoonlijk al deze terroristen zelfs niet proberen te ontsnappen; ze 
schieten om zo veel mensen als maar mogelijk is te doden voordat ze zelf gedood 
worden. Ze zijn gewillig te sterven vanwege hun haat tegen de Joden! Ik kon het niet 
nalaten dit in contrast te brengen met wat Jezus deed. Hij stierf juist gedreven door 
Zijn Goddelijke liefde voor ons – precies het tegenovergestelde aan de demonische 
haat die deze dagen zo veel levens vernietigt. Het breekt je hart om dit niveau van 
duisternis te zien, maar het benadrukt ook de dringende noodzaak zo veel mensen als 
maar mogelijk is te bereiken met de boodschap van Christus' liefde. 
Willen jullie Israel in gebed blijven houden, voor bescherming, vrede, en dat het licht 
van het Evangelie elke dag helderder zal schijnen!

* * * 

Bediening in Tel Aviv

Het verhaal van Yuliy*
(door Leonid, een vrijwilliger van het Aviv Centrum)

Yuliy* kwam op een dag naar het Aviv Centrum, een gebroken man in een strijd tussen
zijn vroegere geloof en zijn huidige moeilijkheden. 
Die ochtend hadden we zo'n veertig bezoekers in het Centrum, allemaal iets aan 't 
zoeken – vrede, hoop, of eenvoudigweg een warme maaltijd. Maar Yuliy* viel op, niet 
als nieuweling, maar als iemand die ooit wist van de diepe vrijheid die in geloof 
gevonden wordt maar sindsdien teruggevallen was.



We gingen zitten om te praten en Yuliy* vertelde z'n verhaal. 
Hij had Christus leren kennen in een van de meest onlogische plaatsen – de 
gevangenis. Hij vertelde hoe een groep gelovigen regelmatig de gevangenis bezocht, 
sprekend van Gods liefde en redding. Door hun getuigenis vond Yuliy* de Heere Jezus
en al gauw ontstond er een kleine groep gelovigen achter de gevangenismuren. 
'Het was een serieuze gevangenis,' vertelde hij, zijn stem zachtjes trillend. 'Er waren 
terroristen daar, mensen die levenslang hadden. En toch, het was de beste tijd van mijn
leven. Ik was vrij daar – werkelijk vrij. We baden elke morgen, bestudeerden het 
Woord,  we waren een gemeenschap.'
Maar nu, weer vrij, vond hij zichzelf in een ander soort van gevangenis – de 
gevangenis van zonde. Deze sterke man van 51 jaar oud, die ooit de vreugde van 
redding geweten had, was nu diep gebroken.
'Ik begrijp wat er aan 't gebeuren is', zei hij met tranen rollend over z'n wangen, 'maar 
ik kan niet stoppen. Ik schaam me zo voor God. Ik kan zelfs niet bidden.'

Ik zag in z'n ogen dat Yuliy* terug wilde naar God, maar hij zat gevangen, niet 
machtig zichzelf te vergeven, en hij dacht dat God Zich net zo zou voelen. 
Mijn hart brak voor hem en terwijl ik mijn eigen verhaal deelde – hoe ik, ook, ooit 
teruggevallen was maar vergeven werd – kon ik mijn tranen niet binnen houden.
'Ik heb dat ook meegemaakt, Yuliy*,' vertelde ik hem. Gods liefde is er nog steeds voor
jou. Zijn genade is niet veranderd. 
Ik vroeg of we samen konden bidden. Yuliy* aarzelde, zijn hoofd schuddend, 'Ik kan 
niet. Ik schaam me zo.'
Daarom bad ik voor hem en vroeg God zijn hart aan te raken, om hem te herinneren 
aan de vrijheid die hij ooit geweten had. Daarna omarmde Yuliy* me, niet met 
geforceerde beleefdheid, maar met een diepe oprechte dankbaarheid, zoals familie. Hij
dankte God voor het Aviv Centrum, voor deze plek waar hij de aanwezigheid van de 
Heere nog 'aan kon raken'. 

Ik weet niet waar Yuliy* nu is, maar ik vertrouw op Gods Woord dat zegt 'De 
droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid'. En zo ga ik door
met bidden dat Yuliy* zijn weg terug zal vinden naar de armen van de Vader, waar 
werkelijke vrijheid opnieuw op hem wacht. Laten we samen bidden als God Yuliy* op 
je hart legt!

* * * 

Bediening onder vrouwen

Een paar maanden geleden zijn we gestart met gratis dansles met Israëlische en 
Messiaanse liederen, voor vrouwen van onze Schuilplaats zowel als welke andere 
vrouwen er ook maar aan mee willen doen. 
Dit initiatief is een andere manier om het goede nieuws te delen met plaatselijke 
vrouwen, en de groep is gestaag groeiende, plezier brengend door samen zijn en 
dansen. 



Niet-gelovigen zijn ook begonnen deel te nemen, zoals een Oekraïense vluchtelinge 
die droomde van dansen maar het niet konden betalen. Na haar  toevallig in een 
supermarkt ontmoet te hebben nodigde Irena, de cursusleidster, haar uit deel te nemen 
aan de activiteit en ze vond het geweldig. 
Willen jullie bidden voor de doorgaande groei van deze bediening en dat alle 
deelnemers de Heere zullen gaan leren kennen.

* * * 

Hartelijk dank voor jullie gebeden en voel je altijd vrij ook zelf je gebedspunten met ons te 
delen!

Dov & Olga Bikas en het Aviv Ministry Team 

Voor meer informatie over onze bediening en voor giften zie onze website:

www.avivministry.com


