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Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.

Lukas 19 : 10

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2024

Geliefde Vrienden en Partners, shalom!

In deze nieuwsbrief zal je lezen over drie vrouwen met verschillende levensgeschiedenissen

die onze werkers en vrijwilligers ontmoetten onder verschillende omstandigheden, en – 

met dank aan Gods voorziening en jullie financiële bijdrage –  op de een of andere manier 

konden helpen. Willen jullie met ons blijven staan in gebed en partnerschap. We 

waarderen jullie zorg en jullie meelevende harten oprecht!

***

Het is net een paar weken geleden dat een nieuwe bewoner zich aansloot bij de 

VrouwenOpvang – een 35-jarige Lana*. 

Van de kennismakingsgesprekken door de telefoon was het duidelijk dat we haar heel 

direct zouden moeten opnemen. Ze was door veel geweld, inclusief huiselijk geweld, 

heengegaan, en had op straat geleefd.

Toen Lana* aankwam en onze Opvang naderde, riep ze plotseling blij, 'Hallo, mijn thuis!'

Het was alsof ze een plek van veiligheid en verbondenheid had gevonden.

Nu is ze aan 't wennen, bezig de staf en de andere vrouwen te leren kennen.

Toen ze zich voor het eerst bij ons aansloot voor een Bijbelstudie, verdiepten we ons in de 

gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. We lazen het met elkaar, er over nadenkend wat 

dat ons zei voor onze levens, terugkijkend naar ons handelen, en lerend van het voorbeeld 

van Christus. Aan het eind nodigden we, zoals altijd, iedereen uit die zijn gedachten met 

ons wilde delen. 

Plotseling sprak Lana* enthousiast.

'Ik herinner me', zei ze, 'hoe mijn grootmoeder me deze gelijkenis vaak vertelde toen ik nog

een kind was. Ze hield zoveel van me  …  .'

Toen ging Lana* verder, 'En hetzelfde overkwam mij! Op straat kwamen er mensen op me 

af die totaal vreemd voor me waren, gaven me water te drinken en het telefoonnummer 

om contact met jullie te zoeken! Precies als in de gelijkenis … . Ik krijg er rillingen van terwijl

ik het jullie nu vertel!'

We danken de Heere ervoor dat Hij Lana* naar onze Opvang bracht en we vragen jullie te 

bidden voor haar redding en genezing.



* * * 

Op een dag, terwijl Igal dienst had in het Aviv Centrum in Tel Aviv, kwam er een vrouw van 

middelbare leeftijd binnen. Igal kon zomaar zien dat ze in de put zat. Hij bood haar wat 

eten aan, maar in eerste instantie weigerde ze, zeggend, 'Er zijn mensen die het harder 

nodig hebben dan ik.' Nadat ze er van verzekerd was dat er genoeg eten was voor 

iedereen, stemde de nieuwe bezoeker, die zichzelf voorstelde als Orly*, er tenslotte mee in 

een bord aan te nemen.

Terwijl ze aan het eten was hadden Igal en een vrouw van zijn vrijwilligersteam een kans 

met haar te praten en haar te vertellen over Yeshua (Jezus).

'Ja, ik heb over Hem gehoord', reageerde Orly*, 'Hij was een goede man.'

'Oh, Hij was heel wat meer dan zomaar een goede man! Hij stierf voor ons, Hij nam onze 

zonden op Zich en droeg de straf die we verdienden. En God deed Hem opstaan uit de 

dood om ons rechtvaardig te maken voor Hem.' 

Toen vroeg Igal haar, 'Hoe lang gebruik je al?'

Op dat moment begon Orly te huilen. Nadat ze een beetje tot rust gekomen was deelde ze 

haar verhaal met ons. Orly* is advocaat van beroep. Ze was getrouwd en had drie kinderen.

Jarenlang gebruikte ze alleen maar zo af en toe cocaïne, misschien zo eens in de maand op 

een feestje. Dingen leken hanteerbaar tot acht maanden geleden toen zij en haar man 

gingen scheiden. Daarna escaleerde haar drugsgebruik tot dagelijkse gewoonte. Beetje bij 

beetje verloor ze alles – haar spaargeld, haar baan op het advocatenkantoor – en twee 

maanden geleden kwam ze zichzelf op straat tegen, haar lichaam verkopend om haar 

volgende shot te kunnen betalen. 

Het is werkelijk hartbrekend verhalen te horen als dit. Inderdaad, iedereen op straat heeft 

een verhaal dat je hart kan breken. 

De zuster die naast haar zat gaf Orly* een knuffel en ze begon weer te huilen. Igal vertelde 

haar dat hij ook jarenlang verslaafd was geweest.

'Ik was geen advocaat, maar heel zeker had ik er een nodig toen ik in aanraking kwam met 

de wet. Als ik niet mijn weg had gevonden naar een afkickcentrum en Yeshua ontmoet had,

zou ik waarschijnlijk nog steeds verslaafd zijn, in de gevangenis, of zelfs dood. Geloof je in 

God?'

'Ja, zeker.'

'Nou, alleen God kan je helpen en je leven herstellen. Kom naar een afkickcentrum en leer 

God kennen en Zijn Zoon, Yeshua!'

Orly* zei dat ze het nodig had er over na te denken. 

Na zo'n anderhalf uur met elkaar gepraat te hebben zei ze dat ze moest gaan. Voordat ze 

ging vroeg Igal of hij voor haar kon bidden en dat stond ze toe en zo baden ze met elkaar. 



Willen jullie Orly* vasthouden in gebed – dat ze door zal gaan met het Aviv Centrum te 

bezoeken, dat ze het levende Woord van God zal horen, naar een afkickcentrum zal gaan 

en, het belangrijkste, dat ze haar hart zal openen voor de Heere Yeshua!

* * * 

Op een dag in Askelon, toen Eduard naar een supermarkt reed om z'n vrouw op te halen, 

zag hij een gezin op de stoep – een moeder met twee kinderen – en opeens voelde hij een 

sterke aandrang in zijn hart: 'Stop, en praat met hen.' Natuurlijk waren Tatyana en haar 

dochters verbaasd, maar ze stonden open voor een gesprekje. 

Het kwam er op neer dat ze net aan waren gekomen uit Oekraine. Jammer genoeg was 

het Tatyana's man vanwege de militaire situatie daar niet toegestaan mee te komen om 

alija te maken. 

Tatyana en haar dochters logeerden bij haar zus en waren er nog wat mee aan 't worstelen 

om te wennen aan hun nieuwe leven.

Eduard bood aan hen te helpen met wat eten en kleding. Ze accepteerden het dankbaar en

gingen met hem mee voor wat  boodschappen en schoenen uit zijn kleine 

distributievoorraad. Daarna bracht hij hen met de auto naar het huis van Tatyana's zus, die 

net zo verrast was als zij.

Tayana's zus is, net als zij, geen gelovige. Toch, terwijl ze samen aan 't praten waren, zei ze 

iets bijzonders tegen Tatyana: 'Je bent nu in het Heilige Land, en hier luistert God erg goed 

naar je hart. Het is verbazingwekkend – soms denken we gewoon maar aan iets, en al snel 

gebeurt het dan.'

Willen jullie bidden voor het gezin van Tatyana, dat ze God persoonlijk gaan leren kennen.

* * * 

Hartelijk dank voor jullie gebeden en voel je altijd vrij ook zelf je gebedspunten met ons te 

delen!

Dov & Olga Bikas en het Aviv Ministry Team 

Voor meer informatie over onze bediening en voor giften zie onze website:

www.avivministry.com


