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voor slachtoffers van verslaving en misbruik

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.

Lukas 19: 10
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Geliefde Aviv partners,

We danken God voor ieder van jullie en voor jullie ondersteuning, waardoor we door kunnen gaan 

en we onze projecten verder kunnen ontwikkelen.

Willen jullie bidden dat we geschikte ruimte zullen vinden voor het afkickcentrum voor 

Israelische Arabieren. Het blijkt een gecompliceerde taak te zijn, doordat het huis op een goede 

locatie moet staan (niet te dicht bij andere, particuliere, woningen, niet in bepaalde delen van 

Ramleh, enz.).

* * * 

Aviv Evangelisatiecentrum 

We prijzen de Heere voor alles wat Hij aan 't doen is via onze vrijwilligersteams in het zuiden van 

Tel Aviv. Tijdens hun dienst in het Aviv Centrum nodigen ze altijd de bezoekers uit de straat te 

verlaten en met hen naar een afkickcentrum te gaan, en gewoonlijk neemt het wat tijd voor 

iemand daar toe besluit. Maar soms is de situatie totaal anders! Hier is een verhaal gedeeld door 

een van de leiders onze vrijwilligers, Igal.

Vandaag, direkt nadat ik aankwam voor m'n dienst in Aviv Centrum en nog niet eens alle 

boodschappen binnen had gebracht, benaderde iemand me en vroeg: 'Hoe laat is het eten klaar?'

'We gaan nu koken en over twee uur doen we het gebouw open. Wees welkom om er dan te zijn en

mee te eten. Hoe heet je? Woon je al lang op straat?'

'Dima*, al drie jaar. Ik ben gescheiden vanwege drugs en kon geen werk vinden. Dat is waarom ik 

hier ben …  '

Ik vertelde hem mijn getuigenis over mijn vroegere drugsverslaving en vertelde hem hoe ik God 

zocht en mijn leven wilde veranderen, en hoe Yeshua (Jezus) mij vond.

Om eerlijk te zijn, ik verwachtte niet de reactie van Dima*:

'Ja, ik heb veel verhalen gehoord van mensen die door Yeshua geholpen werden! Zelfs diegenen die

terug gingen naar de straat en de drugs vertelden me dat de periode in het Messiaanse 

afkickcentrum een zegen voor hen was.'

Toen vroeg Dima'* me:



'Kan Yeshua mij ook helpen? Want ja, ik ben Joods en hoor niet in Hem te geloven …  '

Ik lachte een beetje en zei: 'Yeshua was ook Joods, Zijn eerste discipelen waren Joods, de eerste 

kerk was in Jeruzalem en iedereen daar was Joods. En weet je wat?'

'Wat?'

'Ik ben ook Joods en geloof in Yeshua!'

Dima* lachte en zei dat hij wilde proberen met Yeshua zijn leven te veranderen. Ik nodigde hem uit 

me te helpen met de voorbereidingen voor het eten in  Aviv Centrum en nadat we de dienst 

afgesloten hadden, diezelfde dag, ging Dima* met me naar een afkickcentrum!

Laten we bidden voor hem – dat hij zijn Redder zal zoeken en vinden: Yeshua!

* * * 

Humanitaire Hulp voor de Noodlijdenden en Ondersteuning Immigranten in Askelon.

Onze projectleider Eduard rapporteert:

De laatste paar maanden is de hoeveelheid immigranten van Oekraine toegenomen, en we komen 

met veel nieuwe mensen in contact die aankomen in onze stad, Askelon. De meeste van hen zijn 

gepensioneerden of jongere moeders met kinderen, doordat de vaders vanwege de oorlog niet 

weg mogen uit Oekraine. Om die reden proberen we niet alleen deze gezinnen te steunen met 

voeding en kleding, maar ook hen te helpen nieuwe hoop en vrede te vinden.

Normaal gesproken komen nieuwe immigranten met ons in contact doordat ze ons nummer krijgen

van gezinnen die we al geholpen hebben. Maar soms maakt de Heere goddelijke afspraken voor 

ons. Bijvoorbeeld, kortgeleden ging ik naar een oudere gehandicapte die ik al een poosje kende. Ik 

bracht hem naar het ziekenhuis en terug, bracht hem eten en een audio bijbel. Toen ik z'n 

appartement verliet ontmoette ik een vrouw in de lift die onderweg was naar de vuilcontainer. 

'Bent u misschien een nieuwe immigrant?' - vroeg ik voorzichtig. 

Ze was verrast door deze vraag, maar na mijn uitleg wilde ze er graag over vertellen. Ik bood haar 

een voedselpakket aan (ik heb altijd een paar extra pakketten bij me in de auto voor onverwachte 

situaties). Ze was er blij mee en vertelde me dat zij en haar man gepensioneerd waren, nieuw in 

het land, geen familie, en werkelijk niet wisten waar heen te gaan voor hulp. Ik gaf haar mijn 

contactgegevens en vertelde haar te bellen met wat voor vragen dan ook.

In een andere situatie gingen mijn vrouw en ik naar een café, en een jonge Russisch-sprekende 

bediende, Veronica, benaderde ons. Ik vroeg haar:

'Je bent hier nieuw, heb ik dat goed? Hoe lang ben je al in Israel?'

Ze antwoordde dat ze geimmigreerd was vanuit Oekraine. Haar vader stierf, en toen het in hun 

stad te gevaarlijk werd om te blijven, vertrokken haar moeder en zij. De moeder ging naar Polen 

(ze is niet Joods en kon daarom geen alija maken), en Veronica kwam alleen aan in Israel. We 

gaven haar onze contactgegevens, en na een poosje belde ze. Ze vertelde dat ze gestopt was met 

haar baan en dat ze door een moeilijke periode ging. We nodigden haar uit te komen, voor een 

voedselpakket, en om wat tweedehands kleding uit te zoeken.

Willen jullie bidden voor Veronica en al onze andere contacten!

* * * 



Hartelijk dank voor jullie gebeden, en voel je altijd vrij ook zelf je gebedspunten met ons te delen!

Dov & Olga Bikas, and Aviv Ministry Team 

Voor meer informatie over onze bediening en voor giften zie onze website:

www.avivministry.com


