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Geliefde Aviv partners, shalom! 

Hartelijk dank dat jullie Aviv Minstry ondersteunen!  

 

 

Dankzij Gods genade blijft ons werk groeien en ontwikkelen, en vandaag willen we een nieuwe visie 

met jullie delen: een nieuw project waar de Heere ons naar toe geleid heeft deze dagen: 

In de achterliggende tijd was ik aan 't denken over het grote aantal verslaafden onder Israelische 

Arabieren en het feit dat er geen christelijke afkickcentra voor hen zijn in Israel – ik bedoel centra 

speciaal voor Arabieren, met hun voedsel, met bijbelstudies in het Arabisch, en met werkers die de 

taal spreken, die de Arabische cultuur begrijpen en daardoor effectiever met deze verslaafden 

kunnen werken. 

Op zeker moment belde ik een vriend, Jamil, die een Arabische pastor is in Ramleh (een stad met een 

gemengde bevolking van Joden en Arabieren), en deelde mijn gedachten met hem. Jamil werd erg 

enthousiast en bevestigde dat de nood groot is en gaf aan dat hij er open voor staat actief mee te 

doen in dit project: rond te kijken naar iemand die geschikt is zo'n centrum te leiden en naar een 

geschikte huurlocatie, en het toekomstige centrum regelmatig te bezoeken om toezicht te houden 

op op het werk en om te voorzien in wat voor hulp dan ook. Clienten uit dit centrum zouden de kerk 

van Jamil kunnen bezoeken en en eventueel hun plek kunnen vinden in de Arabisch sprekende 

gemeente van Ramleh. 

Jamil en ik waren het er over eens dat dit project goede mogelijkheden in zich heeft, wat betreft het 

aangaan van contacten met veel Arabische gezinnen, en dat het een krachtig getuigenis voor hen kan 

zijn. Het kan ook een goed voorbeeld zijn van practische samenwerking tussen Joden en Arabieren.  

Willen jullie voor ons bidden als we doorgaan met te werken aan de uitvoering van dit idee. We 

willen Gods leiding volgen en hebben Zijn wijsheid nodig bij elke stap. 

 

* * *  



 

We prijzen de Heere voor de nieuwe vrijwilligster voor langere tijd, Laura, die deze maand 

aangekomen is in onze VrouwenOpvang. Ze is een waar antwoord op onze gebeden (en die van 

jullie!) Ze is een geweldige hulp voor Tatyana en heeft al een goed contact opgebouwd met onze 

betrekkelijk nieuwe bewoner Yasmin*, die eerder moeilijk te bereiken was.  

Deze maand hebben we ook een andere nieuwe dame geaccepteerd, Mira*. Ze hoorde over onze 

Opvang van een van de vorige bewoners en zocht contact met ons. Ze is slachtoffer van huiselijk 

geweld (door haar ex-man) en heeft problemen met alcohol.  Ze neemt met blijdschap deel aan de 

activiteiten van de Opvang en aan de sabbatsdiensten van de gemeente. Ze heeft nooit eerder 

bijbelgelezen, maar ze staat er erg voor open over God te leren.  Willen jullie bidden voor haar, voor 

Yasmin*, en voor de rest van de bewoners van de Opvang. 

Tatyana, Laura en Inna* (de dame die  inmiddels al zo'n vijf maanden in onze Opvang woont) gaan 

ook elke week naar het Aviv Centrum om te dienen onder de verslaafden en daklozen in zuid Tel 

Aviv.  

'Vandaag kwam er een dame naar het Aviv Centrum die ik nog niet eerder had gezien, Lillya*', vertelt 

Tatyana. 'Nadat ze gegeten had benaderde ik haar en we praatten een poosje. Ik vertelde haar over 

Jezus en ze luisterde aandachtig. Toen herinnerde ze zich dat haar grootmoeder gelovig was en dat ze 

als kind soms met haar bad. Laura en ik baden samen voor Lillya*, en ze zei dat ze voor een 

afkickproces wilde gaan. Ik adviseerde haar contact te zoeken met een sociaal werker en een 

christelijk afkickcentrum voor vrouwen.  

Terwijl we aan 't praten waren kwam er een andere vrouw eten. Ze was met blote voeten en vroeg of 

we iets van schoenen hadden voor haar. Terwijl ze dit hoorde deed Lillya* direkt haar tas open, 

haalde er een paar schoenen uit die precies de juiste maat waren en gaf ze aan die vrouw. Het was 

een erg ontroerend moment. Ik zag dat Lillya* een werkelijk vriendelijk hart had, ondanks de 

moeilijkheden van het straatleven.' 

Tijdens een andere situatie had Tatyana de gelegenheid met Victor* te praten.  Hij is in de vijftig, 

komt van ouds uit Oekraine, en is heroineverslaafd sinds een jaar of 20. Hij leeft op straat en zijn 

gezondheidsituatie is vreselijk. Tatyana en Victor* praatten zo'n uur over God en het bleek dat hij 

veel wist van de bijbel. Hij zei dat hij wilde stoppen met drugs, maar bang is voor de 

ontwenningsverschijnselen. Tatyana bad voor hem en moedigde hem aan naar een afkickcentrum te 

gaan.  

Willen jullie bidden voor Lillya*, Victor* en de rest van de bezoekers van eht Aviv Centrum die de 

Heere en Zijn werkelijke vrijheid zo nodig hebben! 

 

* * *  

 

Ons Voedselvoorzieningsproject in Askelon gaat door. Een van de alleenstaande moeders die hulp 

ontvangt via onze werker Eduard schreef de volgende woorden: 

'Ik ben zo'n anderhalf jaar geleden naar  Israël geëmigreerd. Ik kwam alleen, zwanger. Nu ben ik een 

alleenstaande moeder en dit is misschien wel de meest moeilijke periode in m'n leven.  



Wat een vreugde was het per ongeluk Eduard tegen te komen en vervolgens vrienden met hem te 

worden! Ik geloof dat God ons de juiste mensen stuurt in uitdagende periodes. 

Daarom, beste supporters! Mijn hartelijke dankbaarheid aan jullie voor jullie onbaatzuchtige 

deelname in het voorzien van deze humanitaire hulp. Jullie gulle donaties van voedsel en andere 

nodige zaken zijn een bron van hoop en ondersteuning voor hen die zich in moeilijke omstandigheden 

bevinden.  

Jullie goede daden brengen licht in de levens van veel mensen, verheffen hun geest en helpen hen 

deze moeilijkheden te overwinnen. Jullie meeleven en zorg maken onze wereld tot een betere plaats! 

We zijn diep dankbaar en we hopen dat jullie vriendelijkheid vaak beloond zal worden. 

Met oprecht respect, 

Elizabeth 

 

* * *  

 

We zouden ook graag met jullie delen dat Stichting Aviv (de organisatie die fondsen voor ons werft in 

Nederland) besloot een klein boek uit te geven over ons leven en onze bediening, en dat is nu 

beschikbaar zowel in boekvorm als digitaal. Als je het in boekvorm wil, stuur ons dan via  

chairman@avivministry.com je adresgegevens en we zullen het je graag toesturen als geschenk!    

 

 

Hartelijk dank voor jullie gebeden, en voel je altijd vrij ook zelf je gebedspunten met ons te 

delen! 

 

Dov & Olga Bikas en Aviv Ministry Team  

 

Voor meer informatie over onze bediening en voor giften zie onze website: 

www.avivministry.com 


