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AVIV MINISTRY
voor slachtoffers van verslaving en misbruik

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.

Lukas 19: 10

Nieuwsbrief  mei  2024

Geliefde Aviv partners, shalom!

Onze bediening in het Aviv Centrum gaat door. We prijzen de Heere voor al onze 

vrijwilligersteams. Ze zijn een ware zegen voor de bezoekers van het centrum. Hierbij 

opnieuw een verhaal van een van de leiders van ons team, Igal.

Vorige maand ontmoette ik op straat, terwijl we maaltijden uitdeelden, een dame met de 

naam Naomi*. Ik had haar al een paar keer gezien maar nog nooit de kans gehad met haar te

praten. Deze keer kwam ze op me af en vroeg: 'Ik zie je vaak praten met de mensen van de 

straat, je luistert naar hen, je geeft ze een knuffel en soms bid je met ze. Waarom doe je dat 

allemaal?' 

Dit gaf me een gelegenheid om mijn geloof in Jezus met Naomi* te delen en haar te vertellen

hoe Hij me lang geleden heeft bevrijd van een leven van criminaliteit en drugs. 

'En nu', zei ik, 'zoals Jezus mij hielp, kom ik hier twee of drie keer per week om jullie te 

vertellen dat je leven met Zijn hulp veranderen kan. Waar je ook doorheen bent gegaan, 

Jezus kent al je pijn en wil je helpen.'

Naomi* vertelde me dat ze gescheiden was en vier kinderen heeft. Ze is 42 jaar oud. Haar 

man was erg gewelddadig tegen haar, en ze leed daar zo onder dat ze op een dag wegliep 

van huis. 'Hij behandelt de kinderen goed', zei ze.

Na de scheiding ontmoette ze iemand die drugsverslaafd was, dus ze probeerde dat ook uit. 

In het begin was alles oke en Naomi* kwam niet eens op het idee dat ze verslaafd zou zijn, 

doordat ze doorging met haar werk aan de kassa in de supermarkt. Tot haar vriend op een 

dag gearresteerd werd en de gevangenis in ging. Dat was het moment waarop Naomi* zich 

realiseerde dat ze een serieus probleem had met drugs, maar toen was het al te laat. Al gauw

kwam ze zichzelf op straat tegen, dakloos, werkend in de prostitutie om geld te verdienen 

voor de volgende shot.

Ik vertelde haar dat we een afkickcentrum hebben waar ze naar toe zou kunnen komen, een 

pauze zou kunnen nemen van het straatleven en de drugs, waar ze God zou kunnen leren 

kennen en betere beslissingen zou kunnen nemen voor haar toekomst. God kan haar helpen 



als ze Hem maar uit zou nodigen in haar leven.

Aan het eind van ons gesprek vroeg ik haar of ik voor haar kon bidden en dat stond ze toe. 

Dus haalde ik Joh.3: 16 aan en legde uit dat God erg veel van haar hield en haar wilde 

helpen. Ik vroeg of ze geloofde in God. Naomi* zei 'Ja, want ik ben toch Joods.' Ik vertelde 

haar: 'Ik ben ook Joods, maar het verschil tussen ons is dat ik een persoonlijke relatie heb 

met God, en jij kan ook zo'n relatie met met Hem opbouwen. 

We baden samen en ze zei 'Amen'. 

Laten we haar met elkaar in gebed houden – dat God haar de weg tot vrijheid zal laten zien.  

* * *

Ons afkickcentrum in Bersheba heeft op het moment de zorg voor acht cliënten. 

Kortgeleden hebben twee cliënten het programma afgesloten en zijn op zichzelf gaan wonen,

en twee anderen zijn zich aan 't voorbereiden dit al snel ook te gaan doen. We zijn blij met 

hun vooruitgang. 

Onze deuren staan altijd open voor nieuwkomers, en afgelopen maand hebben we een 

nieuwe cliënt aangenomen die leed aan zowel aan drugs- als alcoholverslaving, maar heel 

jammer, hij verdween na twee dagen, omdat het hem niet lukte om te gaan met de 

ontwenningsverschijnselen. 

Daarnaast ontvangen we regelmatig acht bezoekers van buitenaf – verslaafden van Bersheba

die nog niet hebben besloten tot afkicken. Ze komen naar ons centrum om te eten en wat bij 

te komen, en om mee te doen met onze bijbelstudies en activiteiten. Ze komen ook naar de 

sabbatsdiensten van onze gemeente, en onze leden verwelkomen hen met warmte en delen 

na de dienst hun eten met hen. We zien dat deze houding hun harten raakt en hen 

bemoedigt om stappen te zetten richting vrijheid van de verslaving. 

We kennen sommigen van hen al best een poosje. 

Yuval*, bijvoorbeeld, is al jaren verslaafd, zat een poos in de gevangenis, en ontmoette ons 

voor het eerst een aantal jaren geleden toen we het evangelie deelden in een park in 

Bersheba. Hij is eind veertig, zijn gezondheidssituatie is gecompliceerd, en kort geleden 

verloor hij zijn vader (die ook drugsverslaafd was) met wie hij een erg goede relatie had. Nu 

voelt hij zich verloren en eenzaam en weet niet hoe verder te leven. 

Een andere bezoeker, Remi*, lijdt al geruime tijd aan een zware drugsverslaving en heeft 

twaalf jaar in de gevangenis doorgebracht. Hij woont in leegstaande gebouwen, heeft veel 

ontstoken wonden op z'n benen. Hij heeft een eenvoudige baan maar doet z'n best die te 

behouden. 

Hij komt regelmatig naar ons centrum en onze kerk en vraagt om gebed. 

Willen jullie bidden voor Yuval*, Remi* en de andere bezoekers!

In de VrouwenOpvang hebben we net een nieuwe dame aangenomen, Yasmin*. Ze woonde 

in het noorden van Israel, in een huurappartement met een vriend, maar toen de oorlog met 



Hamas begon en Hezbollah Israel vanaf het noorden aan ging vallen, verliet ze het 

appartement en verbleef bij vrienden en kennissen tot ze er op uit kwam te slapen op het 

strand in Eilat. Toen haar vriendin Betty*, die in onze Opvang woont, dat hoorde, vertelde ze 

haar over ons en Yasmin* vroeg om onze hulp. Ze woont nu al een paar weken in onze 

Opvang. Willen jullie bidden voor haar. En voor ons om in staat te zijn op de goede manier 

voor haar te zorgen. Ze is misbruikslachtoffer en lijdt aan posttraumatische klachten. Ze komt

uit een religieuze familie en heeft geleerd over God te denken in termen van eindeloze 

geboden en verboden, maar nu staat ze open voor gesprekken over geloof en over het 

evangelie met Betty* en Tatyana.

Hartelijk dank voor jullie gebeden, en voel je altijd vrij ook zelf je gebedspunten met ons te 

delen!

Dov & Olga Bikas and Aviv Ministry Team

Voor meer informatie over onze bediening en voor giften zie onze website:

www.avivministry.com


