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Geliefde Aviv Partners, 

Dit is een verhaal van een van de bezoekers van het Aviv Centrum – zoals verteld door Igal, een 

vrijwilliger teamleider en mentor in een afkickcentrum in Netanya.  

 

Ik kwam Nicolas* voor het eerst tegen in Aviv Centrum zo’n anderhalf jaar geleden. Hij kwam naar 

me toe en vroeg me wat een maaltijd hem zou kosten. Ik zei dat het gratis was, en dat hij kon eten 

zoveel als hij wilde. Terwijl hij zat te eten zat ik naast hem en vroeg hem hoe zijn dag was. Nicolas* 

zei dat die niet zo goed was, doordat hij drugsverslaafd was en hij juist dakloos was geworden. Ik zei 

dat ik ook verslaafd was geweest, maar dat lang geleden een bekend Persoon me vond en me 

bevrijdde van een leven van criminaliteit en drugs. Toen Nicolas* de naam ‘Jezus’ hoorde, vertelde 

hij me direkt dat hij Joods was en dat Jezus alleen maar voor christenen zou zijn. Dus vertelde ik hem 

dat Jezus zelf Joods was en toonde hem Zijn geslachtsregister uit het evangelie van Mattheus.  

Voordat Nicolas wegging vroeg ik hem of ik voor hem kon bidden, en hij stemde toe. 

Toen zag ik hem lange tijd niet, totdat hij er zes maanden geleden opeens weer was. Hij vond het fijn 

me te zien en zei dat hij veel nagedacht had over ons gesprek. Ik vroeg: ‘Wat denk je nu van Jezus?’ 

’Hij was een goed mens die mensen hielp’, antwoordde hij.  

Ik vroeg hem: ‘Waar ben je al die tijd geweest?’ Nicolas* zei dat hij werk had gehad in een pakhuis, 

daar sliep, en al z’n salaris besteedde aan drugs en alcohol, maar dat hij toen ontslagen werd en weer 

op straat terechtkwam. Ik vertelde hem over onze afkickcentra en de kans God te leren kennen en 

Zijn vrede te ontvangen en werkelijke vrijheid van verslaving. Nicolas* zei dat hij er nog niet aan toe 



was te gaan, maar dat hij er over na zou denken. 

Hij bleef naar het Aviv Centrum komen om te eten, en we praatten veel over het leven en over God. 

Elke keer bad ik met hem aan het eind van ons gesprek, en al gauw zag ik dat hij langzaam zijn hart 

opende richting de Heere. 

Toen, zo’n twee maanden geleden, belde Nicolas* me en vroeg of hij naar zo’n centrum kon en kon 

proberen zijn leven te veranderen. Ik ging hem ophalen van Tel Aviv. Toen hij in ons afkickcentrum 

was in Netanya lazen we veel in de bijbel en spraken over God, zonde, verzoening, en waarom we 

Jezus nodig zouden hebben in ons leven. Nicolas* vertelde dat hij was gescheiden en een 

tienerdochter had. Hij is achter in de dertig, aannemer voor renovaties. In de periode van Covid 

raakte hij zijn werk kwijt en zijn team. Hij zat maar thuis te roken en alcohol te drinken, tot op een 

dag zijn vrouw hem vertelde dat ze wilde scheiden en ze hem het huis uitzette. In een enkel moment 

raakte hij alles kwijt en begon daardoor zware drugs te gebruiken.  

Terwijl Nicolas* in het centrum was zag ik hoe Gods woord in zijn hart aan ’t werken was. Hij begon 

zelfs weer te glimlachen. Toen hield ik op een dag een bijbelstudie in het centrum en we lazen hoe 

Jezus tien melaatsen reinigde. Na de studie kwam Nicolas* naar me toe en zei dat hij zich voelde als 

die melaatsen – dat Jezus hem aanraakte en zijn leven reinigde van al het destructieve. Toen vroeg 

hij het zondaarsgebed met me te bidden. We baden en Nicolas* werd onze broeder in Christus!  

Willen jullie voor hem bidden. 

 

Maaltijden uitdelen en een nieuwe homegroep 

Deze foto (zie Engelse brief op de website) laat de voorbereidingen zien voor het uitdelen van 

maaltijden in Ofakim. Deze stad ligt verder van Gaza dan Askelon, maar nog net zo goed dichtbij. De 

stad leed onder de raketaanvallen tijdens de oorlog, en werd op de eerste dag, 7 oktober, 

binnengevallen door terroristen van Hamas die daar 47 mensen doodden. Op een dag ging het team 

van Edward uit Askelon, op de terugweg, door Ofakim, deelde daar pakketten uit aan verschillende 

gezinnen die ze kenden in de stad, en deelden het evangelie met hen. Verbinding was gelegd, en ons 

team bleef deze en andere gezinnen in de stad bezoeken en ondersteunen. Na een tijdje, prijs de 

Heere, groeide daar een kleine homegroep: 10-12 mensen die twee keer in de week bij elkaar komen 

voor bijbelstudie.  

Willen jullie bidden voor deze nieuwe broeders en zusters, voor hun leiders Gennady en Ivan, en voor 

de Ofakim homegroep dat ze gaan groeien!  

 

 

 

 

 

We zijn iedereen van jullie erg dankbaar die giften gestuurd heeft voor onze dienstauto. We hebben 

het bedrag dat nodig was binnen en we doen de aankoop deze maand.  

Interessant, na de aanrijding, terwijl Wilhelm en ik aan ’t wachten waren in het kantoor van de 



verzekeringsmaatschappij voor een tijdelijke vervangende auto, was er iemand die ons gesprek 

hoorde en daaruit opmaakte dat we gelovigen waren en begon vragen te stellen. Het kwam er op 

neer dat Shalom* en zijn gezin ook  gelovig zijn, maar dat het ze na lange tijd nog steeds niet gelukt 

was een kerk te vinden om zich bij aan te sluiten. Wilhelm nodigde hem uit de diensten te bezoeken 

van onze Desertflower Gemeente, en het gezin voegde zich de eerstvolgende Sabbat bij ons. De 

Heere is goed! 

VrouwenSchuilplaats 

We prijzen de Heere voor Betty* die de laatste tijd goed vooruit is gegaan. Ze is lichamelijk en 

emotioneel meer stabiel geworden, bezoekt de sabbatsdiensten en de Messiaanse jeugddiensten 

regelmatig, en volgt eens in de week ook professionele cursussen in een andere stad.  

Willen jullie blijven bidden voor haar. 

We prijzen God ook voor Martha* die kortgeleden de Schuilplaats succesvol afgerond heeft en 

verhuisd is naar een sociaal appartement om daar op zichzelf te gaan wonen. Ze doet het zowel 

lichamelijk als geestelijk erg goed en ze houdt het contact aan.  

Maya*, de dame die anderhalf jaar in onze Schuilplaats was, is ook verhuisd, met voor de huur hulp 

van de sociale dienstverlening. Ze had serieuze schulden uit haar verleden maar op wonderlijke wijze 

zijn die net verdwenen, dus heeft ze een reële mogelijkheid voor een nieuwe start. We zouden erg 

blij voor haar zijn maar, verdrietig, we zien dat Maya* nog vecht met alcoholverslaving en nog niet 

helemaal klaar is voor een zelfstandig leven. Ze heeft ook serieuze gezondheidsproblemen waar een 

hersenoperatie voor nodig is. Willen jullie blijven bidden voor Maya*! 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor jullie gebeden en voel je altijd vrij ook je eigen gebedspunten te delen! 

 

Dov & Olga Bikas en Aviv Ministry Team 

 

Voor meer informatie over onze bediening en voor giften zie onze website: 

www.avivministry.com 

 

 

 

 

 

Maaltijd in de Shelter 



 

 

 


