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Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.

Lukas 19:10
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Geliefde Aviv partners,

Deze keer willen we diverse korte verhalen met jullie delen van al onze projecten. Hartelijk dank voor
al jullie zorg en gebeden!

Afkickcentrum

Soms geeft ons Afkickcentrum onderdak aan mensen die niet perse drugs- of alcoholverslaafd zijn,
maar die in een tijdelijke crisis terecht zijn gekomen en direkte hulp nodig hebben. Zoals Tamir*,
bijvoorbeeld. Een van de vrienden van onze bediening verwees hem naar ons. Tamir is begin veertig.
Hij was juist terug in Israel na lange tijd in het buitenland te hebben gewoond, en hij had geen
woonplekje en geen verwanten die hem onderdak konden bieden. Hij bleef twee maanden in ons
centrum en was erg dankbaar voor de ondersteuning die hij kreeg. Hij voelde zich veilig bij ons, en
zag wat werkelijke zorg en blijdschap zijn. Interessant is het, dat Tamir* uit een Joods Orthodox gezin
komt, en hij was erg verrast te zien dat het geen anderen dan Messiaanse gelovigen waren die hem
hielpen in deze periode van wanhopige nood. Dat was een getuigenis voor hem en zijn gezin.

Willen jullie bidden voor Tamir* - dat hij zijn werkelijke Messias zal zien en vinden, Yeshua!

VrouwenSchuilplaats

Bedankt voor jullie gebeden voor de twee nieuwe dames in onze Schuilplaats — Inna* en Rina*.
We zien positieve veranderingen in Inna*. Ze is rustiger geworden en emotioneel gezien meer
stabiel, ze doet actief mee aan de activiteiten van de Schuilplaats en vraagt om meer bijbelstudie.
Rina* is erg getraumatiseerd en heeft er moeite mee zich aan te passen aan de nieuwe omgeving,
maar ze doet haar best en gaat ook vooruit. Het programma van de Schuilplaats en de
ondersteuningsgroep voor slachtoffers van misbruik dat we in januari gestart zijn heeft haar
geholpen haar verleden en heden te begrijpen, zowel als haar weg naar herstel. Willen jullie voor
haar bidden dat ze de ware vrede in de Heere zal vinden, en dat Hij haar zal troosten en haar zal
dragen op de vleugels van Zijn hoop.



Project maaltijdvoorziening in Askelon

Een poosje terug werd Eduard gevraagd een gehandicapte te bezoeken in Askelon, Igor, en te kijken
of hij iets van hulp nodig heeft. Eduard maakte kennis met Igor, bracht hem voedselpakketten, en
hielp hem op zijn vraag een keer met naar het ziekenhuis te gaan. Toen volgden er meer bezoeken,
met goede gesprekken, waarin Eduard ook bad voor Igor. Zijn zoon belde later en bedankte Eduard.
Hij was verrast dat complete vreemden zoveel aandacht besteedden aan zijn vader. Noch Igor noch
zijn zoon is gelovig, maar de ontmoeting met Eduard en zijn team was een krachtig getuigenis voor
hen, en Igor staat er erg voor open over God te leren. Willen jullie voor hem bidden!

De bediening in Tel Aviv

Veel verschillende mensen bezoeken onze soepkeuken en ons evangelisatiecentrum. Sergey, een van
onze vrijwilligers, deelde dit verhaal:

‘Een poosje terug begon een Arabische man te komen — Fadi*. Hij was erg hoffelijk en beleefd, maar
sprak geen Hebreeuws of Engels (ook geen Russisch natuurlijk). Zijn ogen waren erg vriendelijk, en ik
wilde werkelijk graag met hem praten, maar hoe? De derde of de vierde keer realiseerde ik me dat
Google zou kunnen helpen. Ik sprak Russisch, Google vertaalde het naar Arabisch en vice versa. We
hadden een goed gesprek. Hij vertelde me een beetje over zichzelf en zijn gezin, over wat hij in Israel
deed, en ik vertelde hem over Christus, over wie wij zijn en wat we doen in het Aviv Centrum.

Hij bleek van Gaza te zijn.

Een week later zetten we ons gesprek voort, later nog eens. En toen was het 7 oktober ... en hij
verdween.

Sommigen zeggen dat hij een spion was. lk zou liever geloven dat dat niet zo was. Dat het woord van
God hem raakte. Ik herinner me nog zijn ogen.’

Willen jullie bidden voor Fadi*.

Hartelijk dank voor jullie gebeden en voel je altijd vrij je eigen gebedsvragen ook te delen.
Heb een gezegend Paasfeest gevuld met vreugde, liefde, en geloof!
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