
AVIV MINISTRY 

Voor slachtoffers van verslaving en misbruik 

 

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was.  

(Lukas 19: 10) 

 

Nieuwsbrief December 2023 

 

Geliefde biddende vrienden, 

We naderen het eind van het jaar te midden van complete onzekerheid. Na een kort staakt-het-

vuren is het vechten in Gaza en in het noorden van Israel weer hervat, en het luchtalarm klinkt weer 

dagelijks in veel Israelische steden. We weten niet wat de volgende dag zal brengen, laat staan dat 

we dat voor het komende jaar zouden weten. Van een ding kunnen we desondanks zeker zijn: we 

kunnen de Heere vertrouwen en we kunnen en zullen Hem blijven dienen en hen die Hij naar ons 

toegezonden heeft, zodat Zijn naam geprezen zal zijn en Zijn licht zal schijnen en vele ontmoedigde 

en vermoeide harten zal oprichten. 

We waarderen het heel erg dat jullie dit jaar met ons zijn geweest – onze ondersteuners, onze 

vrienden, onze kostbare geestelijke familie! Het is een eer om met jullie samen te werken in de 

wijngaard van de Heere.  

 

Onze inspanningen voor oorlogshulp in Askelon gaan door. Op het moment hebben we contact met 

zo’n 800 gezinnen. Hier zijn twee verhalen die we vandaag graag met jullie willen delen. 

Katya en haar drie dochters kennen Eduard al een poosje, doordat hij hen geholpen had een plekje 

te vinden in Askelon toen ze immigreerden in Israel zes jaar geleden. Dit is hoe Katya haar leven 

beschrijft sinds het begin van de oorlog: ‘Ik bleef thuis met de kinderen, we gingen totaal niet naar 

buiten, we waren erg bang. Ik had paniekaanvallen. De kinderen waren bang van de sirenes en de 

bombardementen; ze renden dan schreeuwend de veilige kamer in, vielen dan op de vloer en 

bedekten hun oren met hun handen. Ik kon ’s nachts niet slapen door de doorlopende explosies.’ 

Eduard en zijn team hebben dit gezin geholpen met maaltijden tot ze de mogelijkheid kregen voor 

een periode te evacueren uit Askelon om emotionele gezien te herstellen. Nu zijn ze weer terug en 

we gaan door hen te ondersteunen. 

Een ander jong gezin, Sofia en Vyacheslav, zijn ook nieuwe immigranten die anderhalf jaar terug de 

oorlog in Oekraine ontvluchtten. Dat was toen ze Eduard en zijn team voor het eerst ontmoetten, die 

het echtpaar en hun drie jonge kinderen hielpen met verschillende noden en hen hielpen te 

verhuizen naar hun eerste thuis in Askelon. Toen de oorlog met Hamas begon op 7 oktober ervoer 

het gezin een traumatiserend ‘deja vu’, en Eduard en zijn team begonnen hen te ondersteunen. Sofia 



zegt: ‘Ze helpen ons zowel met maaltijden als met bemoedigende woorden, ze vergeten ons niet en 

we zullen hun hulp niet vergeten! Ons grote gezin is erg dankbaar voor deze vriendelijke houding en 

dat ze naast ons staan in deze moeilijke tijd. We weten niet wat ons te wachten staat in de toekomst, 

maar wat we het meest willen is dat deze oorlogen tot een eind komen en dat er vrede op aarde zal 

zijn!’ 

Willen jullie bidden voor al de gezinnen waar Eduard contact mee heeft, zowel als voor de mensen 

die we dienen door de rest van onze projecten: 

 

Aviv Centrum 

In onze soepkeuken in Tel Aviv gaan we door met voeden van de daklozen zowel als hen te voorzien 

van kleding en medische eerste hulp. 

Vadim* was een van de laatste bezoekers van Aviv Centrum op die dag. Nadat hij had gegeten 

vroegen we hem naar zijn wonden. Hij had er veel, en niet alleen in z’n gezicht: er waren ook wonden 

op z’n benen en armen. Hij zei dat hij leed aan epileptische toevallen en vaak viel. ‘Dat is hoe ik aan 

die etterende wonden kom,’ zei hij. Hij probeerde zelf al ze te behandelen, maar er was niet veel wat 

hij kon doen, doordat hij op de straat leefde. Maar we waren blij dat hij die dag een goede 

behandeling kon ontvangen. Hij zei dat hij naar het Aviv Centrum zou blijven komen tot zijn wonden 

helemaal geheeld zouden zijn. Elke keer als hij komt blijven we hem aanmoedigen de straat te 

verlaten en een afkickcursus te volgen. Willen jullie bidden voor Vadim* en andere bezoekers van het 

Aviv Centrum!  

 

Bersheva Rehab Centrum 

We prijzen de Heere dat de bewoners van onze opvanghuizen in Bersheva dit jaar goed vooruit zijn 

gegaan. Willen jullie blijven bidden voor Mike&, Andrew, Anton en anderen over wie we schreven in 

onze vorige brieven. We zijn blij veel van onze clienten aan ’t werk te zien, naar de kerk te zien 

komen en deel te zien nemen in onze soepkeuken en evangelisatieaktiviteiten in Tel Aviv. We blijven 

ook andere verslaafden helpen in Bersheva, die er nog niet aan toe zijn een afkickprogramma te 

volgen, maar wel onze sabbatsdiensten in de kerk blijven bezoeken, en de bijbelstudies in het 

opvangcentrum.    

VrouwenSchuilplaats 

De laatste keer vroegen we jullie te bidden voor een nieuwe long-term vrijwilliger die onze 

VrouwenSchuilplaats nodig had, en nu kunnen we zeggen dat de Heere jullie gebeden verhoord heeft 

en ons een erg goede kandidaat gestuurd heeft! Willen jullie bidden dat ze een long-term visum krijgt 

en dat ze al snel naar Israel zal kunnen komen. 

We zijn de Heere ook dankbaar voor alles wat Hij dit jaar heeft gedaan in de levens van onze dames! 

Willen jullie blijven bidden voor hen dat ze zullen genezen van hun trauma’s en dat ze een hechte 

relatie met de Heere op zullen bouwen. 



 

Hartelijk dank voor al jullie gebeden, en 

HEB EEN WARM KERSTFEEST EN EEN VREDIG NIEUW JAAR! 

 

 

De uwe in Hem, 

Dov en Olga Bikas  


