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Geliefde biddende vrienden, shalom!

We zijn altijd blij als vroegere verslaafden die ooit Aviv Centrum bezochten en door een succesvolle afkickfase gingen, tenslotte terugkomen naar Tel Aviv om deel te worden van onze bediening. 
Hier is het verhaal van een van hen.

Samuel’s* verhaal

Niemand kiest zijn of haar ouders  …  Samuels* moeder was erg goed en zorgzaam, maar zijn vader was alcoholist en, verdrietig, was hij dat in een agressieve vorm. Het was vaak nodig dat moeder de kleine Samuel* naar de buren bracht voor zijn veiligheid en dat hij maar niet alle erge dingen zou zien die zijn vader deed. Op een dag liepen Samuel* en zijn moeder weg en verborgen zich meerdere maanden voor zijn vader in een weeshuis waar zij haar baan had als arts.
Samuel’s* moeder ging vaak naar de politie voor hulp, maar in Rusland neemt de politie huiselijk geweld niet serieus. Ze was helemaal wanhopig, en deze wanhoop bracht haar naar de kerk. Ze begon de diensten te bezoeken, en Samuel* ging naar de zondagsschool. Ze bleef hopen dat haar man zou veranderen, maar dat gebeurde niet, daarom besloot ze tenslotte van hem te scheiden en naar Israel te emigreren. Samuel* was toen twaalf jaar oud.

In Israel moest zijn moeder veel werken, zoals veel immigranten, en Samuel* bracht veel tijd door op straat. Al gauw begonnen hij en zijn vrienden soft-drugs te roken, en later, toen hij ouder werd, bood iemand hem cocaine aan. Toen Samuel* dat probeerde voelde hij zich heel direkt zo goed! De angsten en onzekerheden, die blijkbaar de gevolgen waren van de trauma’s die werden veroorzaakt door zijn vader, verdwenen op staande voet, en Samuel* voelde dat hij eindelijk vertrouwen en vrede gevonden had. Als gevolg daarvan dook hij dieper en dieper onder in de drugs, en uiteindelijk kwam hij op straat terecht in Tel Aviv. Het was niet wat hij wilde, zo’n leven, maar hij kon er niks tegen doen, omdat op dat punt drugs volledig controle over hem hadden genomen.
Op een dag liepen we langs de straten van Tel Aviv en ontmoetten we een drugsverslaafde. We nodigden hem uit naar het Aviv Centrum, en hij kwam. De volgende dag kwam hij weer en bracht zijn vrienden mee, van wie Samuel* er een was. Toen we bijbel gingen lezen, herinnerde Samuel* de kerkdiensten die hij ooit bezocht, en stemde er mee in naar een Christelijk afkickcentrum te gaan. Zijn complete herstel nam verscheidene jaren, er waren ups en downs, maar vandaag de dag is hij getrouwd, heeft een pracht van een baby, een goede baan, en wanneer het ook maar mogelijk is neemt hij deel aan het werk in Aviv Centrum en andere projecten van Aviv Ministry.
We prijzen God voor het wonder in Samuel’s* leven en vragen jullie te bidden dat meer bezoekers van Aviv Centrum de beslissing zullen nemen het straatleven te verlaten en hun leven te veranderen!

***

Nieuws en gebedspunten

1. Het werk in Aviv outreach Centrum gaat door. We hebben twee ploegen zes dagen per week en een ploeg op zondag. Verschillende ploegen worden geleid door teams van verschillende steden en Messiaanse gemeentes in Israel, en kortgeleden zijn er nieuwe vrijwilligers bij gekomen. Na de renovatie van de tweede verdieping (waar we een goede geluidsdichte kamer hebben gemaakt), werd het zelfs makkelijker  persoonlijke gesprekken te voeren met onze gasten, omdat niet iedereen er voor openstaat zich te uiten in de aanwezigheid van veel vreemden, te praten over persoonlijke problemen, te bidden, en zelfs eerste hulp te ontvangen. Ook kunnen we nu stafvergaderingen houden op de tweede verdieping, onze gedachten delen, lesgeven met praktijkoefeningen over medische zorg, enz., en het geluid van de benedenverdieping vermengt zich daar niet in.

2. In augustus verliet Tami*, die vijf maanden in onze VrouwenSchuilplaats gewoond had, ons en verhuisde naar een woning die sociale zaken voor haar had, waar het mogelijk was de verschillende soorten van hulp voor haar verslaving en haar schulden te blijven ontvangen. Ze was erg dankbaar voor alle liefde en zorg die ze ontvangen had in de Schuilplaats, en we zijn van plan met haar in contact te blijven. Terwijl ze bij ons was was ze erg open voor het evangelie en ze hield ervan de diensten van de Messiaanse Sabbat bij te wonen in Bersheba. Willen jullie voor haar blijven bidden. 
We prijzen de Heere voor de vooruitgang die we zien in de andere drie dames die in de Schuilplaats wonen. In augustus hadden we ook twee nieuwe dames. Een, de 22 jaar oude Miya*, die in haar jeugd seksueel misbruikt was door een familielid en als gevolg daarvan aan drugs verslaafd raakte en de prostitutie in ging, was een week bij ons terwijl ze op een plek wachtte in een christelijk afkickcentrum (ze had kon nergens ander heen tijdens die periode). De tweede dame was Inna*, van middelbare leeftijd, een slachtoffer van huiselijk geweld, die een paar dagen doorbracht in de Schuilplaats, maar toen besloot te gaan en bij haar moeder te gaan wonen.
We blijven ook in contact met Rebecca* (die vorig jaar in onze Schuilplaats woonde), en helpen haar met de juridische strijd tegen haar verkrachter, net als we een behoeftige alleenstaande moeder helpen, Lydia*, slachtoffer van huiselijk geweld, met haar kosten voor eten.

Heel jammer, de long-term vrijwilligster, die bijna twee jaar in onze Schuilplaats gewoond heeft en van wie onze dames veel hielden en die erg gerespecteerd werd, werd een visum geweigerd en moet ons verlaten in oktober. Nou moeten we iemand vinden voor haar in de plaats, en dat gaat niet makkelijk. Willen jullie bidden dat de Heere ons de juiste persoon zal sturen voor deze belangrijke werkplek.
3. In ons afkickcentrum voor mannen hebben we op het moment 9 clienten. De meesten van hen zijn begonnen met het ontwenningstraject en hebben goede vooruitgang gezien. We blijven ook doorgaan zorg te dragen voor de verslaafden die in Bersheva wonen en onze sabbatsdiensten bezoeken. Op het moment zijn er zeven die elke sabbat komen. Ze zijn er nog niet aan toe om het afkickprogramma te gaan volgen (sommigen hebben het al geprobeerd en mislukt), maar we houden contact met hen, terwijl we hen proberen te helpen zoveel als maar kan. We zien wat positieve veranderingen in hun levens (sommigen hebben een woonplek gevonden en zelfs een paar een vorm van werk), en ze beginnen er over het algemeen beter uit te zien, maar we bidden dat ze de Heere werkelijk gaan leren kennen en een serieuze beslissing zullen nemen om hun verslaving voorgoed los te laten.
Dank jullie voor je zorg en gebeden, en moge God jullie zegen en die bij jullie horen.

In Zijn liefde,

Dov en Olga en Aviv Ministry team
Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheus 5:16 

