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Maya*’s verhaal

Maya* groeide op in het verre noorden van Rusland in een klein dorp. Haar vader werkte als boorman in de olie en was weken lang van huis. En als hij thuis kwam ging hij liever uit met vrienden dan tijd door te brengen met zijn gezin. Dat ging zo door tijdens heel Maya*’s jeugd. Toen Maya* 17 was verdween haar vader op een dag en kwam nooit meer terug. Verdrietig genoeg weet Maya nog steeds niet waar hij is of wat er met hem gebeurd is.

Psychologen zeggen dat de behoefte van meisjes aan vaderliefde veel groter is dan die van jongens, en het gebrek er aan in de kinderjaren brengt hen er vaak toe hun leven lang er naar te blijven zoeken. Zoals ik het zie, is dat precies wat er gebeurde bij Maya*.

Haar verhaal herinnert me op een of andere manier aan dat van de Samaritaanse vrouw van Johannes 4, behalve dan dat Maya* niet zes, maar veel meer ‘mannen’ heeft gehad, omdat, zoals het lijkt, geen van hen haar dorst kon stillen naar vaderliefde. Het is belangrijk op te merken dat Maya* de indruk geeft van een erg sterk, intelligent en getalenteerd persoon te zijn. En toch, door dit acute gebrek aan liefde en aandacht, hadden al haar mannen een erg sterke en, verdrietig, negatieve invloed op haar, die tenslotte haar leven vernietigde.

Haar eerste vriend kreeg het voor elkaar dat ze stopte met haar opleiding terwijl ze daar zo van gedroomd had. Haar tweede vriend was de leider van een criminele bende met als resultaat dat Maya* een erg actief lid werd van deze bende – totdat haar vriend naar de gevangenis ging. In de bende leerde Maya* een aantal nieuwe ‘vaardigheden’: ze werd een expert in kaartspelen en in meerdere vormen van diefstal. Dankzij deze activiteiten kon ze zich veel veroorloven, inclusief drugs, want Maya* was toen al drugsverslaafd. Als ze door zou zijn gegaan zware drugs te gebruiken, langer dan ze al deed, is de kans groot dat ze al dood zou zijn geweest. Maar Maya* werd weer verliefd, dit keer op een jongen die er een hekel aan had dat zijn vriendin drugsverslaafd zou zijn, en daarom hielp hij haar over te stappen van drugs naar alcohol.

Haar volgende vriend was ook alcoholist. Ze kreeg een kind van hem, trouwde met hem en immigreerde met hem naar Israel (hij was Joods), maar scheidde al gauw van hem, omdat hij, naast al het andere, een oplichter bleek te zijn. Hij wilde niet werken, stal geld uit de gezinspot en regelmatig ging hij weg en liet zijn vrouw en zoon achter zonder wat voor vorm van ondersteuning dan ook. De volgende man waar Maya* verliefd op werd bleek psychopaat te zijn, en een misbruiker. Maya leefde acht jaar met hem, leed onder mishandeling en pesten, en als gevolg daarvan werd haar drankprobleem veel erger. Ze kreeg haar tweede zoon, maar op een gegeven moment werden hij en de oudere jongen meegenomen door de sociale dienst. Toen ontmoette Maya* een andere jongen met wie ze verhuisde naar Bersheva. Hij bleek drugsverslaafd te zijn en stierf al gauw  … 

Op een dag liep een van de vrijwilligers van onze VrouwenSchuilplaats over straat en zag Maya*. Haar situatie was vreselijk en onze vrijwilliger bood haar een afkick-traject aan in de Shelter. Maya* stemde daar mee in en kwam dezelfde dag al bij ons – zo’n tien maanden geleden.

Maya’s herstel gaat erg goed. Ze is begonnen haar meerdere problemen op te lossen en groeit geleidelijk aan dichter naar God toe. Ik meen te merken dat Jezus erg veel van haar houdt, hoe kan je het anders verklaren dat iemand zoals zij al zo lang bij ons woont, een compleet schoon leven leidend, bijbel lezend en regelmatig naar de kerk gaand. Natuurlijk is het niet makkelijk voor haar. Soms heeft ze sterk de neiging tot drinken, soms ervaart ze de verleiding tot stelen, en nog steeds is ze op zoek naar liefde van mannen. Maar Maya* gaat verrassend goed met deze verlangens om. Willen jullie bidden dat ze haar aardse vader zal vergeven en dat ze een sterke persoonlijke relatie op zal bouwen met haar Hemelse Vader, Die zoveel van haar houdt! 


Gebedspunten:

Willen jullie bidden voor de manager van ons herstelcentrum Wilhelm en zijn gezin. Deze sabat is hij bevestigd tot co-pastor van onze gemeente Desert Flowers in Bersheva, nadat hij er al een behoorlijk lange tijd als ouderling gediend heeft. Willen jullie voor hem bidden dat hij zal groeien als leider en dat zijn bediening veel goede vrucht zal dragen – zowel in de kerk als in het herstelcentrum.

Willen jullie blijven bidden voor onze bediening in Tel Aviv. We zien dat mensen niet alleen naar het Aviv Centrum komen voor eten, maar omdat het gerund wordt door gelovigen. 
Kortgeleden kwam er een vluchteling naar het Centrum, en toen we hem een maaltijd aanboden, weigerde hij die en vroeg ons alleen maar te bidden voor hem en zijn gezin, dat hij achter had gelaten in zijn thuisland. We hebben gebeden dat de Heere hem zou troosten en ondersteunen, en we waren bemoedigd te zien dat voor onze bezoekers Aviv Centrum niet enkel maar een soepkeuken is, maar een plek waar de Heere de vermoeiden en belasten troost.

Willen jullie bidden voor Maya* - voor de gezondheidsproblemen waar ze mee te doen heeft en voor haar pogingen de relatie met haar zoons te herstellen. Blijf ook bidden voor Tami* - dat ze het woord werkelijk zal leren kennen en dat ze de alcoholverslaving zal overwinnen met Zijn hulp.

Dank voor jullie zorg en gebeden, en moge God jullie en die bij je horen zegenen!


In Hem,

Dov en Olga en Aviv Ministry team



