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Het verhaal van Mike 

Mike, een van onze nieuwere clienten, is in de verste verte bepaald geen typische 

drugsverslaafde of alcoholist. Hij is geboren en opgegroeid in een erg goed gezin, beide 

ouders waren arts in de voormalige USSR. Ook, ondanks het feit dat hij op de leeftijd van 14 

jaar al startte met het regelmatig roken van marihuana en toen verslaafd raakte aan alcohol 

en drugs, en dan opnieuw alcohol voor de periode va 45 jaar, slaagde hij op school toch met 

lof, werd arts, kreeg een gezin, werkte diverse jaren als hoofd spoedeisende hulp op een 

kinderafdeling en toen, toen de Sovjet Unie begon te vallen en artsen geen redelijk salaris 

meer kregen, zette hij een succesvolle zaak op voor koop en verkoop. En, natuurlijk, het feit 

dat hij tot z’n 60ste zowel lichamelijk als geestelijk gezond bleef is ook wel erg bijzonder voor 

iemand die drugs- en alcoholverslaafd is. 

Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Ten eerste is Mike erg intelligent en heeft hij een sterke wil. 

Ten tweede, zijn medische kennis hielp hem erg, waardoor hij altijd precies wist wat en 

hoeveel hij nodig had, en wat voor effect dat op zijn lichaam zou hebben. Waardoor hij aan 

de ene kant dan wel grote doses drugs en hoeveelheden alcohol gebruikte, maar hij dat aan 

de andere kant deed op professionele wijze, als arts, en dat dat hem hielp zijn gezondheid te 

onderhouden en aan het werk te blijven. Natuurlijk, alles wat hij opgebouwd had in z’n leven 

is ingestort, maar stel je voor wat deze man bereikt zou kunnen hebben als hij niet verslaafd 

zou zijn geweest! 

Hier komt dan, natuurlijk, de vraag op: ‘Als Mike zo begaafd en intelligent is, hoe komt het 

dan dat hij verslaafd raakte en in ons afkickcentrum terecht kwam in Bersheva?’ Helaas, zelfs 

erg sterke, getalenteerde en succesvolle mensen zijn niet immuun voor vergissingen, 

verslavingen en valkuilen van de vijand. In zijn jeugd zocht Mike nieuwe sensatie in drugs. 

Gedurende de periode van medische praktijk verlichtte hij de stress met behulp van alcohol. 

Toen hij later zakenman werd en z’n zaak hem een goed inkomen gaf, was alcohol een vast 

onderdeel van het vieren van zijn succes. Toen hij tenslotte failliet ging, probeerde Mike  aan 

de werkelijkheid te ontsnappen met behulp van grote doses drugs  … 

Toen hij in 1995 naar Israel verhuisde met z’n vrouw en drie kinderen om daar een nieuw 

leven op te bouwen, immigreerde de verslaving, heel verdrietig, met hem mee. Al gauw toen 

ze hier waren viel z’n huwelijk uiteen en Mike raakte volledig de controle over z’n leven 

kwijt. Toen bracht zijn ex-vrouw, een gelovige, hem op een dag naar ons afkick-centrum in 

Bersheva. 

Mike’s ontwenningskuur gaat erg goed, prijst God! Hij is zelfs kortgelden gestart met werk. 

Voor iemand die 20 jaar lang elke dag een liter wodka dronk is dit werkelijk een wonder. Nu 

gebruikt Mike al z’n intellect om God te vinden, leest doorlopend de bijbel, bestudeert veel 



geestelijke literatuur en stopt niet steeds maar te herhalen dat hij het idee heeft nu op de 

goede weg te zijn. Willen jullie bidden voor zijn redding, en voor totale bevrijding van de 

verslavingen. 

 

Ander nieuws en gebedspunten 

Tel Aviv en Ashkelon  

Willen jullie blijven bidden voor Alexander, de nieuwe immigrant en verslaafde over wie we 

schreven in de nieuwsbrief van afgelopen februari. Zijn ontwenningsproces ging goed en na 

een poosje besloot hij dat hij sterk genoeg was om het centrum te verlaten en zijn vrouw en 

zijn drie jongen kinderen te bezoeken. Spijtig, maar Alexander kwam niet door de test en hij 

viel terug in z’n verslaving. Hij schaamde zich daar teveel voor om terug te gaan naar het 

centrum en belandde opnieuw op straat in Tel Aviv, waar hij op een dag naar het Aviv 

Centrum ging om te eten en waar het team van het Bersheva centrum hem ontmoette en 

hem over kon halen terug te gaan en door te gaan met zijn programma (in Askelon). Willen 

jullie blijven bidden voor hem en zijn gezin.  

Ook kreeg Eduard afgelopen maand een telefoontje van mensen van het mInisterie van 

binnenlandse zaken in het Ben Goerion vliegveld die hem vertelden dat er zojuist een 

gehandicapte man aangekomen was en dat er niemand was om hem op te vangen omdat 

zijn familie weigerde te komen. Eduard ging erheen en bracht de nieuwe immigrant naar 

Askelon, voorzag hem van een tijdelijke plek om te wonen en begon hem te helpen met 

settelen in  Israel. De immigrant was eerst erg voorzichtig met Edward omdat hij ook contact 

had met ultra-orthodoxe Joden die hem opdroegen alle contact met ‘gevaarlijke’ Messiaanse 

gelovigen te verbreken, maar desondanks koos hij er voor bij Edward te blijven toen hij zijn  

oprechtheid en zorg zag. Hij begon zelfs de bijbelstudies te bezoeken en ging met Edward 

naar een sabbatsviering in diens gemeente.  Bid alsjeblieft voor hem (zijn naam is ook 

Edward! ) 

 

Bersheva  

In ons Bersheva afkickcentrum hebben we twee nieuwe clienten: een dertig jarige Mark, en 

Andrew, die in de vijftig is. Beide zijn verslaafd aan alcohol. Voor Mark is dit z’n eerste 

afkick-ervaring, en Andrew heeft eerder al geprobeerd een programma te volgen, wat toen 

niet lukte. Willen jullie voor hen bidden. Beiden zijn niet gelovig.  

Afgelopen maand hebben we ook een nieuwe jonge vrouw aangenomen in onze 

VrouwenSchuilplaats, Tami*, een slachtoffer van geweld en sexueel misbruik,die als gevolg 

daarvan verslaafd raakte een alcohol. Ze is erg getraumatiseerd. Haar gezin heeft haar uit 

huis gezet en zo kwam ze zichzelf tegen op straat. In die situatie zocht een oude vriend van 



de familie contact met ons en vroeg ons haar te helpen. We zien dat haar conditie vooruit is 

gegaan sinds ze naar de Schuilplaats kwam. Ze is rustiger geworden, en meer hoopvol. Ze is 

geen gelovige, maar is erg open voor het evangelie. Willen jullie bidden voor haar herstel, en 

voor wijsheid voor ons in staat te zijn haar op de beste manier te helpen. 

 

Dank voor al jullie zorg en gebeden! 

De uwe in Hem, 

Dov en Olga Bikas  
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Tatyana met de Schuilplaats-vrouwen  


